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Zomerperiode Grote Kerk 
 
U ontvangt deze Nieuwsbrief voor de zomerperiode. Wekelijks verschijnt uw Nieuwsbrief nu 
even niet, alleen in bijzondere gevallen wordt u een brief toe gemaild. De kerkdiensten die 
ambtelijk worden ondersteund door wijkgemeente de Grote Kerk, worden gehouden in de 
Pniëlkerk.  
  
Onderstaand de kerkdiensten op zondag, 10.00 uur, in de Pniëlkerk. In alle gevallen 
wordt na afloop samen koffie gedronken: 
 
Zondag 28 juli: Dominee Marco Montagne gaat voor in de Pniëlkerk.  
  
Zondag 4 augustus: dominee Maaike Schepers gaat voor in de Pniëlkerk. Deze dienst 
wordt ambtelijk ondersteund door wijkgemeente de Grote Kerk.  
 
Zondag 11 augustus: dominee Marco Montagne gaat voor in de Pniëlkerk. 
 
Zondag 18 augustus: ide heer Sape Visser gaat voor in de Pniëlkerk. Deze dienst wordt 
ambtelijk ondersteund door wijkgemeente de Grote Kerk.  
 
Zondag 25 augustus: dominee Marco Montagne gaat voor in de Pniëlkerk.  
 
De vieringen zijn online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar  
Pniëlkerk Almelo - Kerkdienstgemist.nl 
 
In zorgcentrum Hoog Schuilenburg is woensdag 28 augustus een viering, aanvang 14.30 
uur. Voorganger is Sape Visser. 
 

Pastorale hulp 
Voor een gesprek of hulp in deze zomerperiode willen emertiuspredikant Arie van 
Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser u graag terzijde te staan. Achterwacht is 
dominee Wiert Sarolea. U kunt hen bereiken: Arie van Houwelingen (0546 - 433 590), 
Sape Visser (06 2939 1638), Wiert Sarolea (06 2353 2866). 

 
Elkaar ontmoeten 
Andere wijkgemeenten houden dit jaar al dan niet een Startzondag in de maand september. 
Als wijkkerkenraad hebben wij gekozen voor een alternatief voor onze wijkgemeente de 
Grote Kerk, in de sfeer van de ontmoeting. Hoe gaat dat in zijn werk: graag ontmoeten wij u 
als lid van onze wijkgemeente zondag 1 september in De Schouw. We houden daar vanaf 
10.00 uur een Morgengebed, geleid door onze predikant Wiert Sarolea. Henk Kamphuis 
zorgt voor de muzikale begeleiding op de piano.  
Na het Morgengebed staat de koffie klaar in de hal van de Schouw. U mag daar u zelf 
meegenomen cake of ander gebak presenteren en anderen hiervan laten meegenieten. Na 
de koffie is er tijd voor een glaasje, al dan niet met alcohol.  
Wij zouden het als wijkkerkenraad erg fijn vinden als u allen komt. Om elkaar weer te 
ontmoeten, bij te praten en samen vooruit te kijken, het nieuwe (kerk)seizoen tegemoet. 
Uw wijkkerkenraad 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1072/events/live
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Nieuws LEOB/uitnodigingen  
Hoewel het nog ver weg lijkt, toch alvast een paar aankondigingen voor bijeenkomsten in 
september in het kader van Loslaten & Opnieuw beginnen (LEOB).  
Maandag 9 september 2024 
Als eerste nodigt het College van Kerkrentmeesters (CvK) alle vrijwilligers van de 
Protestantse Gemeente Almelo (PGA) uit voor een bijeenkomst over de nieuwe indeling van 
de PGA, de zogeheten vleugels. Na een eerste verkenning met een kleine groep vrijwilligers 
hebben we besloten dat het goed is om met alle vrijwilligers hierover in gesprek te gaan. We 
willen tijdens deze ontmoeting samen onderzoeken op welke wijze we het werk in de nieuwe 
PGA kunnen organiseren. Wat is een goede manier om te beginnen met de vleugels. Hoe 
zorgen we ervoor dat we goede contacten (bijvoorbeeld mensen die al jaren voor het 
verjaardagfonds bij deze gemeenteleden komen) niet verloren laten gaan. En tegelijkertijd 
zorgen voor een fijne en goede verbinding tussen gemeenteleden. 
We vragen de scriba van de wijkgemeenten om de uitnodiging zo breed mogelijk te 
verspreiden, maar mocht u geen uitnodiging ontvangen en wilt u toch graag mee praten, 
aarzel niet en sluit aan. We ontmoeten elkaar maandag 9 september, 19.30 uur in de 
Schouw. 
 
Maandag 16 september 2024 
Zoals afgesproken wil het CvK de gemeenteleden graag informeren over twee 
zaken. Als eerste de meerjarenbegroting. Een ieder die graag geïnformeerd wil worden en 
mee wil denken over de financiële huishouding van de PGA is van harte welkom op 
maandag 16 september, 19.30 uur in de Schouw. Daarnaast zal de stuurgroep van Loslaten 
& Opnieuw beginnen (LEOB) u bijpraten over de stand van zaken betreffende de gebouwen 
van de PGA.  
Voor beide bijeenkomsten is het fijn als u zich aanmeldt in verband met de koffie e.d. Dat 
kan via het mailadres scriba.cvk@pga-almelo.nl 
 

Loslaten van onze wijkgemeente 
Donderdag 21 november van 16.00 uur tot zo rond de klok van 20.30 uur willen wij als 
wijkgemeente de Grote Kerk bij elkaar komen, om samen onze wijkgemeente los te laten. 
Wij houden een gezellige avond in de Schouw. De inloop is vanaf 15.30 uur met koffie, thee 
en wat lekkers. Na een kort welkomstwoord staan hapjes en drankjes klaar. Daarna volgt de 
maaltijd met ingrediënten waarbij iedereen die dat wil, daaraan iets kan bijdragen. Dat 
gebeurt onder het motto: ''We trakteren elkaar voor de goede tijden die wij samen 
mochten beleven.''  
Wij nodigen u ook uit alvast op zoek te gaan naar foto's, oude films en andere zaken die 
verband houden met onze wijkgemeente, de vieringen in de Grote Kerk en wat verder zoal 
heeft gespeeld in onze wijkgemeente. En wie wil, kan aan de hand van dit fotomateriaal, of 
wat het ook mag zijn, anekdotes ophalen en iets vertellen hoe het vroeger allemaal ging. 
Zo kunnen wij samen onze wijkgemeente loslaten om plaats te maken voor het nieuwe van 
de Protestantse Gemeente Almelo. 
Uw wijkkerkenraad 
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