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Stuur foto's op ter herinnering aan onze wijkgemeente 
Op onze gemeentemiddag- en avond op donderdag 21 november willen wij uiteraard volop 
herinneringen ophalen, met elkaar en ook met onze emeritus-predikanten ds. Otto Mulder, 
Koos Sluiter en Pieter Endedijk. Er zijn inmiddels al mooie bijdragen ingestuurd, maar er kan 
nog veel meer bij. Wij zullen er mooie presentaties van maken. 
Daarvoor zoeken wij met name ook oudere opnamen, bijvoorbeeld van intrede- en 
afscheidsdiensten van onze predikanten, van koster Fekkes en organist Brilman. Van 
startzondagen en gemeenteavonden, de seniorenreizen en de reizen naar Israël, Taizé en 
Kloster Frenswegen, van oecumenische diensten, van de eetgroep in het Kolkje, de 
handwerkgroep en de bloemengroep. En ook van huwelijks-, doop- en rouwdiensten. 
Diensten met Almelo’s Christelijk Mannenkoor en met de Christelijke Harmonie, met 
schoolklassen.Materiaal van andere jongerenactiviteiten, er waren er veel, is ook welkom. 
Denk verder aan Welkom Binnen, Welkom Nieuwjaar, de fancy fair. Diensten in de 
coronaperiode. 
Stuur uw bijdragen, liefst digitaal, naar harry@konijnenbelt.nl Als u geen 
ontvangstbevestiging krijgt, graag nog even contact opnemen, misschien was de 
zending te groot voor de mail. Stuur grotere aantallen graag via WeTransfer; als u dat 
zelf niet kunt, helpen uw kinderen of buren u vast graag. 
Foto’s op fotopapier mogen bij Harry Konijnenbelt door de brievenbus worden 
gedaan, Tijhofslaan 29. Graag hierbij vermelden: uw naam, welk jaar de foto is gemaakt en 
bij welke gelegenheid. En als u hierover iets wilt vertellen, dan dat ook graag even 
aangeven. 
Filmpjes mogen eveneens in digitale vorm worden aangeleverd, opnieuw bij Harry 
Konijnenbelt. 
Harry en Gerry Konijnenbelt 
 
Velen hebben zich inmiddels opgegeven voor deze gemeentemiddag- en avond, 
donderdag 21 november. Het zou fijn zijn als u dat ook doet, mocht u dat nog niet hebben 
gedaa, Dat kan aan de hand van een mailtje, gericht aan benhanze24@gmail.com 
 
Hoe was het ook alweer? 
De wijkkerkenraad van de Grote Kerk nodigt u 21 november graag uit in de Schouw van 
16.00 uur tot de klok rond 20.30 uur voor deze laatste bijeenkomst van onze wijkgemeente 
de Grote Kerk. Vanaf 15.30 uur inloop. Het programma in het kort: we beginnen met koffie, 
thee en wat lekkers. Daarna volgt de maaltijd met ingrediënten waarbij iedereen die dat wil, 
daaraan iets kan bijdragen. Dat bijdragen is niet verplicht, is die drempel voor u te hoog, doe 
het dan niet. Het samenkomen gebeurt onder het motto: 
 ''We trakteren elkaar voor de goede tijden die wij samen mochten beleven.''   

Zondag 3 november, 7e zondag van de herfst 
   

Zondag 3 november is om 10.00 uur in de Pniëlkerk de oogstdienst geleid door dominee 
Marco Montagne. De diaconie van onze wijkgemeente de Grote Kerk werkt hieraan mee. Het 
zou fijn zijn als u aan het einde van deze dienst wilt helpen bij het verspreiden van de 
bijbelse dagboekjes onder onze senioren. De diakenen staan klaar u hierbij te helpen. 
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Preek van de Leek 
Komende zondag 3 november is om 10.00 uur vanuit de bron Creativiteit een ''Preek van de 
Leek'' in kerkgebouw NOACH. Martin Zoer, consulent Kerk in Actie, is voorganger in deze 
dienst. Samen met mensen van de ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking) en de Werkgroep Eredienst NOACH werd deze dienst 
voorbereid. Mensen uit genoemde groeperingen hebben ook een aandeel in de dienst. Ook 
zal er sprake zijn van interactie met gemeenteleden. Thema is “Bid en deel”. 
Het belooft een mooie, bijzondere dienst te worden. Na afloop is er koffie en gelegenheid tot 
gesprek. 
Bronnenteam 
 
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
 

Creakerk over Troosten en verdriet 
De Creakerk op 17 november in kerkgebouw NOACH begint om 15.00 uur en duurt tot 17.00 
uur, dit is inclusief ontmoeting met een drankje en lekkere hapjes erbij. Creakerk is voor 
kinderen en mensen van alle leeftijden, voor iedereen die op een nieuwe en andere manier 
met een bijbelverhaal en thema bezig wil zijn. We beginnen samen met een lied en daarna 
gaan we op onderzoek: er zijn allemaal verschillende activiteiten in en rond de kerkzaal. Bij 
al die activiteiten kun je iets van het thema ontdekken. Je kunt verschillende dingen doen en 
helemaal zelf kiezen wat je fijn lijkt. Om 16.00 uur steken we de kaars aan en is er een korte 
viering van maximaal een half uur. Dan is er ontmoeting en lekkers, en ook daarin proef 
je het thema. Thema is: ‘Troosten en verdriet’. Met het voorbereidingsteam zijn we 
enthousiast aan het voorbereiden. Wees welkom bij Creakerk op 17 november! 
Namens de voorbereidingsgroep: Aafke Hagens, Afke-Huldrike Hiemstra, Eka Kunst, 
Monica Schwarz en Jeanne Willems. 
PS: Creakerk betekent dat we op een andere, creatieve manier met een thema bezig gaan. 
Het betekent niet dat je creatief moet zijn om mee te kunnen doen! Iedereen kan meedoen 
en kiezen welke activiteiten hij/zij wil doen. 

  
Uitnodiging PGA-avond 11 november  

Graag nodigt de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Almelo (PGA) u en 
jou uit voor een gemeenteavond op maandag 11 november. De bijeenkomst zal in het teken 
staan van de zogeheten ‘Plaatselijke Regeling’ voor de PGA. In een plaatselijke regeling legt 
de kerkenraad van een gemeente bepaalde besluiten vast over belangrijke zaken waar de 
kerkorde meerdere keuzes aangeeft en zaken die binnen de kaders van deze kerkorde door 
de kerkenraad zelf geregeld dienen te worden. Daarnaast praten we elkaar dan graag bij 
over de huidige stand van het proces Loslaten & Opnieuw beginnen, de verbouw van de 
Grote Kerk, de verkoop van de kerkgebouwen en alles wat daarbij komt kijken en voor 
geregeld moet worden. Komt u en kom jij ook? Van harte uitgenodigd! Locatie: De Schouw, 
Kerkplein, Aanvang: 19.30u, inloop vanaf 19.15u. 
Namens de Algemene Kerkenraad: Dinant Pas, scriba 
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Ontruiming van de Grote Kerk 
In de afgelopen weken is door een grote groep vrijwilligers, waaronder ook uit de 
andere wijkgemeenten, hard gewerkt om de Grote Kerk te ontruimen en klaar te maken voor 
de verbouwing. Vrijdag 18 en zaterdag19 oktober was er de goed bezochte fancy fair, met 
een opbrengst van ongeveer € 1.000. Daarnaast werden flinke partijen stoelen verkocht, wat 
– buiten de fancy fair om – nog zo’n € 600 heeft opgeleverd. Er werden 44 stoelen 
geschonken aan het Stedelijk Museum. En de onderhoudsploeg van de Pniëlkerk nam het 
samen met AK-voorzitter Aart Ek op zich om de verwarmingsinstallaties te ontmantelen. Zo 
wordt het al echt het gebouw van de nieuwe Protestantse Gemeente Almelo. 
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Helpen bij Nieuwsbrief 
Ben je graag met teksten bezig? Vallen kleine foutjes of dingen die ontbreken jou meteen 
op? Kan je goed met de computer overweg? En vind je het leuk om gemeenteleden 
digitaalbij te praten? Vanaf 1 januari zijn we als Protestantse Gemeente Almelo samen 1 
gemeente. Er wordt achter de schermen al druk gewerkt aan een nieuwsbrief. Hiervoor 
zoeken we nog vrijwilligers. Je bent waarschijnlijk drie maanden per jaar aan de beurt. 
Wekelijks ben je dan 2-4 uur met de nieuwsbrief bezig, reken ongeveer op een avond werk. 
Er zijn al 3 enthousiaste redactieleden! Lijkt het je leuk om hieraan mee te werken, meld je 
dan aan! Neem contact op met Chris Meier: s.meier@hetnet.nl of 06-30563954. 
Algemene Kerkenraad 

Pastorale hulp 
Voor een gesprek of hulp, zijn emertiuspredikant Arie van Houwelingen en geestelijk 
verzorger Sape Visser graag u terzijde te staan. Achterwacht is dominee Wiert Sarolea. U 
kunt hen bereiken:  
Arie van Houwelingen: (0546 - 433 590),  
Sape Visser: (06 2939 1638),  
Wiert Sarolea: (06 353 2866).   
Ben ter Haar,  scriba.grotekerk@pga-almelo.nl 
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