
6 april 2023 - Pasen in de Grote Kerk Almelo 

Witte Donderdag 19.30 uur 

Welkom “op de avond vooraf”, waarop Jezus met zijn discipelen de Pésach – maaltijd hield, het 

avondmaal instelde. 

We lezen vanavond Genesis 3, 1 - 7, over de mens die van de verboden vrucht eet, over de ellende 

die deze keuze veroorzaakt. Op het moment dat mensen zelf wel uitmaken wat goed en kwaad is, 

verdwijnt het paradijs achter onze horizon. Het Evangelie vanavond, Johannes 12, 23 - 24, vertelt wat 

ons leven tot menselijk leven maakt. God herschept ons mensen naar Zijn beeld, herschept deze 

aarde.  

 

 

voorganger: ds. Wim Blanken 

organist: Henk Kamphuis; lector: Elselien Corté 

m.m.v de cantorij 

De Voorbereiding 

 

Voor de dienst wordt gemusiceerd - Luiden van de kerkklok  

Woord van welkom – aansteken van de kaarsen 

                                                                                                                                                        allen gaan staan 



Bemoediging en drempelgebed: 

v : Onze hulp is in de Naam van de Heer, 

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 

Liedboek 192a 

                                                                                                                                                       allen gaan zitten 

Introïtus 

Liedboek: lied 564b 

 

v: […] 

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen, 

want zijn goedheid is zonder einde. 

 

Kyrie  

Liedboek 270a 

Gloria 

Liedboek: lied 304 1,2 en 3 

 

De klokken worden geluid om daarna te zwijgen tot het Gloria in de Paasnacht. 

 

Inleiding op de lezingen 

Groet 

v. De Heer zij met u! 

a. OOK MET U ZIJ DE HEER! 

 

Gezongen gebed bij de opening van de Schrift 

Liedboek: lied 295 1,2 en 3 

 

DE SCHRIFTEN  

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 3, 1 – 7 

 



Liedboek: lied 944 

                                                                                                                                                        allen gaan staan 

Lezing van het evangelie: Johannes 12, 24 – 25 

Acclamatie  

Liedboek 339f 

                                                                                                                                                       allen gaan zitten 

Overweging 

 

Liedboek: lied 767 1,2,5,6 en 7 

 

MAALTIJD VAN DE HEER 

DE DIENST VAN DE GEBEDEN 

Voorbeden 

 

Toebereiding van de tafel 

Liedboek: lied 393 1,2 en 3 

 

Nodiging 

Tafelgebed 

v: De Heer is met u allen! 

A: ZIJN VREDE IS MET U! 

v: Verheft uw harten! 

A: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER! 

v: Laten wij danken de Heer onze God! 

A: HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN! 

 

Gezongen Tafelgebed Liedboek: lied 395 1,2,3 en 4 

refrein allen 

 

v. In de nacht waarin Hij werd overgeleverd, 

nam Hij een brood, zegende het, brak het en zei: 



Dit is mijn lichaam voor u, 

doe dit tot mijn gedachtenis . 

Na de maaltijd nam Hij de beker, 

sprak daarover de dankzegging uit, gaf die rond en zei: 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 

Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. 

a: ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ, 

ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ, 

ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ, 

MARANATHA! 

ONZE VADER …. 

 

Wij vormen nu de kring van tafelgenoten. 

Deze kring wordt gevormd vanaf de trappen van het koor. 

U kunt liedboek en liturgieboekje op uw plaats laten liggen. De diakenen delen brood en wijn rond. 

 

Deling van brood en wijn - Tafelmuziek 

Wij nemen onze zitplaats weer in. De tafel wordt afgeruimd. 

 

OVERGANG NAAR DE GOEDE VRIJDAG 

Lezing Johannes 18, 1 – 9 

 

Stilte 

Luthers avondgebed  

Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de 

avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw 

genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament Blijf bij ons, wanneer 

over ons komt de nacht van beproeving en van angst de nacht van twijfel en aanvechting de nacht 

van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven in tijd en eeuwigheid. Amen 

                                                                                                                                                        allen gaan staan 

Slotvers: lied 192b 

De lichten worden enigszins gedoofd. In stilte verlaten wij de kerk. 



Afscheid van de vogels 

Wie werkelijk gelooft is als een vogel. 

De paradijsboom die de wereld is 

staat voor de naderende duisternis, 

de vogels zingen Godlof in den hoge. 

Ze zijn er zeker van dat morgenvroeg 

de zon weer schijnen zal, de zon weer schijnen, 

alles weer met de wereld in het reine, 

een dag, een handvol leven is genoeg. 

De vogels leven zonder aarzeling. 

Kon ik mij zo volkomen overgeven 

aan wat mijn roeping is, toekomst of niet! 

Want ik geloof toch in de God van 't leven 

die sterfelijk over de aarde ging? 

Maar ik ben altijd kleiner dan mijn lied... 

 

Guillaume van der Graft, Verzamelde gedichten. Tweede deel. Baarn: Bosch & Keuning, 1982 


