
26 november 2023, Eeuwigheidszondag 

Grote Kerk Almelo  

Voorganger: ds. W. Sarolea 

organist: Henk Kamphuis; lector: Kees Blok  

m.m.v. de cantorij 

 

Woord van welkom en mededelingen 

 

Orgelspel en aansteken van de kaarsen                                                                   allen gaan daarna staan 

 

Bemoediging 

v: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

Onze hulp is in de naam van de Heer, a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 

Drempelgebed gezongen: lied 298 

 

Openingslied: lied 85 1 en 4 

                                                                                                                                          allen gaan daarna zitten 

Kyrie en Gloria: 

v: […] 

zo roepen wij u aan voor de nood van de wereld en prijzen uw Naam 

want uw barmhartigheid kent geen einde 

 

Liedboek: lied 299 e  

I doopvontzijde; II kanselzijde 

 

Groet en Gebed van de zondag: 

v: De Heer zij met u allen! 

a: EN MET UW GEEST. 

v: …, 

dit uur en alle dagen van ons leven, 



a: DOOR CHRISTUS, ONZE HEER. 

AMEN. 

 

DE SCHRIFTEN 

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 3, 1 - 5 

l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! 

 

Antwoordpsalm: lied 113a 1,2,3 en 4 

                                                                                                                                          allen daarna gaan staan 

Lezing van het evangelie: Matteus 22, 23 – 33 

Liedboek 270c 

v: evangelielezing 

Liedboek 270d 

                                                                                                                                                        allen gaan zitten 

Uitleg en verkondiging 

 

Schriftlied: lied 818 1 en 2  

 

Gedenken van de overledenen 

De namen van hen die ons in het geloof zijn voorgegaan worden genoemd. 

Bij elke naam wordt op het doopvont een kaars aangestoken. 

Het noemen van de namen wordt afgewisseld met lied 961 door de cantorij. 

 

V        Inleidende woorden 

 

Lied 961 

cantorij 

 

V Wij noemen ….. 



cantorij Lied 961 

V Wij noemen ….. 

 

Nadat de laatste kaarsen aangestoken zijn: 

allen Lied 961 

 

MAALTIJD VAN DE HEER 

 

Gebeden 

Voorbede: 

v/l: 

…, zo bidden wij samen: Liedboek 368j 

Gebedsstilte 

V: Slotgebed 

Gebed over de gaven 

 

Toebereiding van de tafel 

 

Tafellied: lied 840 1,2 en 3 

 

Nodiging 

 

Tafelgebed: 

v: De Heer met u allen! 

a: ZIJN VREDE MET U! 

v.: Verhef uw harten! 

a: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER! 

v.: Zegenen wij de Heer onze God! 

a: HEM ZEGGEN WIJ DANK! 

v: zo zingen wij met de kerk van alle eeuwen: 

Liedboek 404e 



v: woorden van gedachtenis, toeleidend naar de inzettingswoorden: 

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd, 

nam Hij een brood, zegende U, brak het en zei: 

Dit is mijn lichaam voor u, 

doe dit tot mijn gedachtenis. 

Na de maaltijd nam Hij de beker, 

sprak daarover de dankzegging uit, gaf die rond en zei: 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 

Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. 

 

I = voorzang; II = allen Liedboek 407b 

 

V          Gebed om de Geest 

allen: ONZE VADER… 

 

De breking van het brood 

allen 2x Liedboek 408a 

 

Vredegroet: 

v.: De vrede van God die alle verstand te boven gaat, 

zal uw harten en gedachten bewaren 

in Christus Jezus, onze Heer. 

Vanaf onze zitplaats geven wij elkaar in woord en gebaar een teken 

van de vrede van Christus.. 

 

Wij delen brood en wijn – tafelmuziek 

 

Dankgebed 

                                                                                                                                                        allen gaan staan 

Slotlied 766 1,2 en 3 

 



Wegzending en zegen: 

 

Orgelspel 

 

Collectes 

De avondmaalcollecte is bestemd voor het ZWO project Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana. 

26 november PKN Pastoraat, Met het oog op het einde  

Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop 

en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De 

Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld 

verpleeghuispastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk 

thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek 

onmisbaar. 

De andere collecte is voor het thuiskerkenwerk van de Grote Kerk 


